
Verslag Langste-dag-wandeling woensdagavond 21 juni  

Door Wil van den Dungen 

 
Op 21 juni vertrokken we om 19.30 uur met 10 personen voor de wandeling langs het 

Luchtkasteel en de Hoekerbeemden. We hadden geluk met het weer, maar ja wat wil 

je op de langste dag. 

 

Vertrokken bij de “Guld” gingen we met een zeer enthousiaste groep de ronde 

maken waar verteld werd over natuurlijk de Keersop en de Beemden zoals ze 

vroeger waren en gebruikt werden en tegenwoordig 

gebruikt worden. Het blijft een leuk verhaal hoe het er 

vroeger aan toe ging en daar wisten verschillende 

“medelopers” hele leuke verhalen over te vertellen. 

Het was daarom niet alleen een wandeling waar de 

informatie alleen van de gidsen kwam, maar een soort 

interactie tussen de deelnemers en gidsen over het 

gebied wat ook echt veel leuker is. 

Zo was het ook leuk dat een deelnemer de 

Jacobsvlinder ontdekte. 

  

Over de slechts 3,4 km hebben we ruim 2 uur gedaan wat aan geeft dat er veel te 

zien is in dit prachtige gebiedje. 

Op dit moment (1 september) bloeit de Pimpernel,  een plant uit de rozenfamilie, bij 

het luchtkasteel. Ga maar eens kijken! 

 
 


