Verslag Nachtzwaluwwandeling donderdagavond 5 juli
door Koos Slenders

Op woensdag 5 juli is er een nachtzwaluw wandeling geweest in het gebied De
Stevensbergen in Luyksgestel. Deze wandeling was in eerste instantie gepland op
donderdag 22 juni, maar door het slechte weer is deze verplaatst naar 5 juli.

Op het Gildeterrein zijn we om 21.45 gestart en een paar honderd meter verder
hebben we in het gebied De Stevensbergen de eerste nachtzwaluw gehoord en
gezien. De deelnemers (15 ) waren zeer enthousiast bij het zien van deze
mysterieuze vogel, ook wel Geitenmelker genoemd. Na enige uitleg over deze vogel
zijn we verderop naar het midden van dit gebied gegaan waar we onderweg nog
enkele nachtzwaluwen met hun ratelende geluid gehoord hebben. Daar aangekomen
heb ik met een cassettespeler het geluid van deze nachtzwaluw afgespeeld, prompt
daarop kwam er eentje aanvliegen en liet zich heel duidelijk aan ons zien van heel
dicht bij, zodat we ook duidelijk de witte viekken op de vleugel en staarthoeken van
het mannetje konden waarnemen. Op een gegeven moment waren er verschillende
nachtzwaluwen tegelijk te bezichtigen en werd het enthousiasme onder de
deelnemers als maar groter.

Doordat we vrij lang op deze plaats bleven hebben we ook deze vogel in een boom
zien zitten die in het verlengde van de tak zit. Na enige tijd werd het geluid van de
nachtzwaluw minder, zodat we verder naar de uitgang zijn gelopen en even over
23.00 uur weer bij de parkeerplaats zijn aangekomen. De deelnemers waren hevig
onder de indruk van deze vogel. Al bij al was het weer de moeite waard om aan deze
wandeling deel te nemen.



