
Zaterdag 6 april 2024 

Jubileumexcursie Wellenseind 
IVN Bergeijk-Eersel had de jubileumwandeling op landgoed Wellenseind (Lage 

Mierde) al meer dan een half jaar van tevoren gepland. En natuurlijk hoopten 

zij op mooi weer, maar dat het op 6 april de allereerste lentedag van het jaar 

zou worden, had niemand durven dromen. Bijna 25 graden was het en er liepen 

zelfs mensen in rokjes en korte broeken mee.  

Wellenseind 

Ruim 40 leden hadden zich aangemeld en de drie gidsen Lex, Nico en Wil 

stonden ons bij ontmoetingscentrum ‘Voor Anker’ al op te wachten. Na een 

kort welkomstwoordje van onze voorzitter Marco Bakermans, kreeg Lex het 

woord. Hij vertelde een en ander over de geschiedenis van het landgoed, dat 

eigendom is van de familie Zeeman (textiel). Lex mag het landgoed beheren en 

binnenkort wordt er 14 ha landbouwgrond aangekocht, dat wordt 

‘teruggegeven aan de natuur’.  

Het gezelschap werd in drie groepen verdeeld, waarbij elke gids zijn eigen 

specialiteit heeft: 1. Lex – geschiedenis, 2. Nico – vogels, 3. Wil – kevers en 

insecten. De gidsen hebben de IVN-leden circa 2 uur meegenomen over het 

prachtige landgoed. Omdat het een nat landgoed is (niet voor niets heet het 

gebied Wellenseind) hadden de meeste IVN-leden waterdicht schoeisel 

aangetrokken en dat was maar goed ook. Af en toe moesten we zelfs onze 

route aanpassen, omdat het pad vol water stond. Maar het was prachtig! 

Afwisselend 

Wat hebben de IVN-leden genoten! De jubileumwandeling en de uitleg van de 

gidsen was erg interessant en het natuurgebied en de wandeling waren zeer 

afwisselend. Na afloop kregen de leden een jubileumdrankje door het IVN 

aangeboden. Het was gezellig op het zonnige terras en pas rond half 6 ’s 

middags gingen de leden huiswaarts. Dankjewel IVN voor de fijne middag! 


