
IVN-wandeling bij Pastoorsweijer en Brouwersweijer op 15-09-2024 

 

 

 

Op 15 september vond er een wandeling plaats bij de Pastoorsweijer en de Brouwersweijer. 

Daarbij werd ook een bezoek gebracht aan het Schut (zie foto). Het is een sluis van het waterschap 

waar ondertussen al aardig wat geschiedenis ligt. Gids Peter heeft hier leren zwemmen en uit de 

wandelaars binnen de groep kwam veel herkenning naar boven. We hoorden onder ander ‘Ja, de 

jongens zwommen hier en de meiden zwommen bij de Liskes”. Leuk om te horen. 

Ook landgoed de Maaierheide was voor velen een eyeopener: hoe een gewezen boer, toch een mooi 

stukje natuur kon laten groeien op een gewezen akker. 

 Er liep dit keer een zeer gemêleerd gezelschap mee. Hierdoor was het moeilijk om het juiste tempo 

te vinden en te houden. Echt doorlopen was er niet bij, zoals sommigen wel gehoopt hadden. 

De groep bestond uit ongeveer 20 bezoekers. Het weer werkte mee en we konden deze mooie 

wandeling droog afmaken. 

 Namens Peter van Poppel, 

 hartelijke groet, 

 Annette van der Palen 

 


