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In januari 1994 hield IVN Twiske op voorstel van Sjoerd Hoekstra een nieuwsjaarbijeenkomst waarbij hij zijn diaserie Europese orchideeën vertoonde. 

Locatie was De Schuur van Gerard de Vries aan het Noordeinde 16 in Landsmeer. 

Hiermee was de traditie van nieuwjaarsbijeenkomsten, met steeds een educatief tintje, geboren. 



In 1997 werden de door Dik Huisman gemaakte kabouters geïntroduceerd. 

Vanaf dat moment met regelmaat als werkvorm voor kleuters bij natuureducatie in gebruik. 

Maar…de aanwezige IVN-leden gaven toen de aftrap met natuuropdrachten op hun niveau. 

Vanwege de koude avond, jassen aan.











Vanaf 2010 was de locatie Grietje Tumpmuseum i.p.v. De Schuur







Na 2019 kwam er om meerdere redenen (o.a. men heeft rond die tijd al veel andere recepties, 

lastig om locatie te vinden) een eind aan de traditie van nieuwjaarsbijeenkomsten.

Om naast de jaarvergadering toch een ledenmoment te hebben, werd gekozen om in het 

vroege voorjaar, bij de start van de meeste natuuractiviteiten, het jaar in te luiden vanaf onze 

nieuwe thuisbasis De Marsen.

En even daarna brak Corona uit waardoor we in 2021 een bijeenkomst op de anderhalve meter hadden.
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